
Matteüs 7:25
“Maar het huis blijft staan, want het is stevig gebouwd.”

Opdracht:

1. Wat geeft jou een stevige basis of de kracht om op te 
staan?

Kies een steen uit waarop je gaat schrijven/schilderen. 
Bedenk een woord dat jou stevigheid geeft in het leven. 
Schrijf dit op de steen en versier hem eventueel. 
Laat hem even drogen en dan mag je de steen meenemen 
om hier thuis nog eens aan te denken.

2. In de Bijbel wordt een ‘rots’ ook vaak als beeldspraak 
gebruikt. Bijvoorbeeld God wordt dan een ‘rots’ genoemd. 
Hier liggen verschillende teksten. 
Als er één tussen ligt die je aanspreekt, mag je die op een 
steen schrijven of het kaartje mee naar huis nemen.


